Cinéconcert ZVOUKI

Compagnie Zvouki

Een visuele en muzikale reis 

door de fantasievolle wereld van de 

Russische animatiefilm.

Tegen een achtergrond van droom en melancholie keren een jonge vrouw en haar broers terug naar hun kinderjaren via tekenfilms uit hun jeugd, die werden gemaakt door grote Russische kunstenaars van de Sovjetperiode tot nu.

Zang, gitaar en slagwerk creëren samen een sprookjesachtige wereld vol subtiliteit en poëzie.

Met: Valia Chesnais, Evgeny Makarov en Timur Magomedgadzhiev

Regie: Diego Messina

Tekst: Valia Chesnais

Muziek: Evgeny Makarov

Trailer: https://vimeo,com/156254858
Duur van de voorstelling: 50 minuten

Doelpubliek: vanaf 3 jaar (1e t.e.m. 3e kleuterklas)

ACHTERGROND INFORMATIE
In de jaren dertig was de Russische animatiefilm qua stijl nog in grote mate gebaseerd op de films van Walt Disney. Het is pas na de tweede wereldoorlog dat de Russische tekenfilm een eigen specifieke stijl zal ontwikkelen en gaat experimenteren met een eigen vormgeving en thematiek.

Het hoogtepunt van de Russische tekenfilm situeert zich tussen de jaren 60 en 80, een periode tijdens dewelke méér dan 500 kunstenaars in een authentieke  stijl een veelvoud aan films hebben gerealiseerd gaande van traditionele Russische vertellingen, over historische verhalen, tot filosofische parabels.

De voorstelling “Zvouki” laat ons toe om de diversiteit te ontdekken van deze wereld die poëtisch, komisch, lyrisch, ontroerend, wonderlijk en verrassend is tegelijk, en dit middels vier films van vier verschillende auteurs uit verschillende periodes (van 1975 tot 2007) en in verschillende stijlen ook, zoals “Egeltje in de mist” van Youri Norstein, een meesterwerk binnen de wereldwijde animatiefilm.

Het “ciné-concert” is een getheatraliseerde vorm van vertellen, in een regie van Diego Messina, die kinderen en volwassenen meeneemt in een visuele en muzikale reis doorheen de mooiste films die een zus en twee broers tijdens hun jeugd hebben gezien en beleefd. 

Er ontstaat een band met het publiek dat zich op sleeptouw laat nemen in een ontdekkingstocht vol verrassingen naar de films die de jeugd van deze muzikanten...acteurs….hebben getekend, waarvan de twee broertjes en hun grote zus nu de herinneringen delen met hen. De muzikanten die “live” spelen op hun instrumenten “spreken” in de plaats van de personages in de films. 

De muziek van Evgeny Makarov en Valia Chesnais gaat, nu eens naïef, dan weer subtiel en gesofisticeerd, in volledige symbiose met de beelden.

Ze is geïnspireerd door het thema en sfeer van elke film, gebruik makend van alle technische mogelijkheden die het instrumentarium (pedalen, synthesizer, elektrische gitaar) bespeeld door Evgeni biedt, in combinatie met de eenvoud van de akoestische “kinder”-instrumenten en de, nu eens lyrische, dan weer gesproken stemmen van Valia en Timur.

De muziek is een samensmelting van elementen uit de Russische folklore maar ook uit de hedendaagse muziek zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke stijl van het spelerstrio.        

DE FILMS

1. “Egeltje in de mist” – Youri Norstein (1975)

Egeltje gaat op weg in de nacht om met zijn vriend Beer samen de sterren te tellen, maar hij verdwaalt in de mist.
2. “Van de andere kant” – Michael Aldochin (1993)
Het simpele en alledaagse leven van een aardworm die leeft in een niettemin gecompliceerde, mysterieuze en soms gevaarlijke wereld.
3. “Klein visje” – Sergei Ryabov (2007)

Een klein meisje gaat wandelen met haar kat en ontmoet een visser die net een klein visje heeft gevangen. Het meisje doet allerlei pogingen om het visje weer in het water te gooien maar tevergeefs! Bedroefd keert ze terug naar huis… Maar ‘s nachts heeft ze een verrassende droom!

4. “Kat en co.” – Alexander Gouriev (1990)

Een kat, al te goed bevriend, naar de smaak van zijn bazinnetje, met de muizen in het huis wordt opgesloten in de kelder, als straf. Het clubje muizen verzint nu een list om hun vriend kat te bevrijden.
Het duo VALIA CHESNAIS en EVGENI MAKAROV 

Evgeni Makarov is een Russische gitarist en componist die woont en werkt in Europa sinds 1997.

Op 15-jarige leeftijd leert hij gitaar spelen als autodidact, ontdekt de wereld van de blues en de rockmuziek om later aan vrije improvisatie te doen met een eerste tournee in Duitsland als begeleider van enkele pioniers van de FREE IMPROVISATION in de Sovjetunie. 

In 2003 begint hij te componeren en komt zijn eerste album uit: “Eleguitarycally” . Hij wordt uitgenodigd op verschillende festivals zoals “SKIF” in Sint-Petersburg, in Moskou (2004 & 2006) of nog in Berlijn op de festivals “100 Grad” in 2003 en “TABU” in 2007. Daarnaast is Evgeni ook gediplomeerd als acteur aan de Hogeschool voor Theater van de stad Smolensk. 

In 1995 leert hij de Franse actrice Valia Chesnais kennen, toen zij was aangenomen door het Theater voor Dramatische Kunst te Smolensk. Dat werd het begin van hun latere samenwerking. Zij volgde eerder een opleiding in Parijs bij Betty Raffaelli maar gaat zich nu ook interesseren aan de Russische folklore, volgt zangles en gaat samenwerken met componiste Svetlana Golibina. Door in Berlijn te gaan wonen in 1997 krijgt ze de kans om deel te nemen aan verschillende muzikale projecten. Sinds haar komst naar Brussel verdeelt ze haar tijd tussen zingen, acteren en vertellen. Zij volgt zangles bij Paule Daloze en ontwikkelde, gebaseerd op haar ervaring, een stemgebruik  speciaal gericht op de allerjongsten.

TIMUR MAGOMEDGADZHIEV

Timur is een acteur, zanger en danser, gediplomeerd aan de Hogeschool voor Dramatische Kunst GITIS te Moskou. Sinds zijn komst naar België werkte hij mee aan diverse theatrale producties, o.a. met Les Ballets C de la B o.l.v. Alain Platel. Hij speelde ook in een aantal films, o.m. “Deux jours, une nuit” van de gebroeders Dardenne. Als zanger legde hij zich vooral toe op Russische ballades, maar hij begeeft zich ook graag op andere muzikale paden. 

